
 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 

YVES VAN DAMME 
LOUIS VERWEESTRAAT 4, 8500 KORTRIJK 

BE97 4600 1781 0149 - KREDBEBB  DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 
AFGIFTEKANTOOR KORTRIJK MAIL P3A9237 
AFZENDADRES: NOORDSTRAAT 28, 8500 KORTRIJK 

 
U komt binnen via de Papenstraat met de lift. 
Wij hopen u talrijk te mogen begroeten.  
Wij serveren u wit of rood met een hapje en 
sluiten af met koffie en een gebakje. 
 
Bijdrage 30 euro per persoon.  
Gelieve in te schrijven tegen 16 januari door 
storting op BE97 4600 1781 0149.  

Uw bijdrage:   20 euro / individueel 
                         30 euro / koppel 
                         10 euro / jongeren -35 
                         50 euro / erelid 



Wellicht organiseren wij in de loop van maart of april nog een 
gegidst bezoek aan deze merkwaardige tentoonstelling die zowat 
het halve museum beslaat. 
Wij houden u op de hoogte via een afzonderlijke mail. 

 
 



 
PROGRAMMA: 
12:40  Afspraak station Kortrijk. Iedereen koopt zelf zijn ticket. 
12:58  Vertrek naar Gent-Sint-Pieters - aankomst 13:24. 
              14 min. stappen naar het S.M.A.K. 
14:00  Gegidste rondleiding in S.M.A.K.: Jan Van Imschoot. 
15:30  Koffie en taart inbegrepen. 
16:15  Gegidste rondleiding in S.M.A.K.: Karlo Kacharava. 
17:58  Trein naar Kortrijk of volgende trein om 18:22. 

 
Jan Van Imschoot / The End Is Never Near 
is de eerste overzichtstentoonstelling gewijd aan de Belgische 
kunstenaar Jan Van Imschoot (°1963). 
 
Van Imschoot staat internationaal bekend om zijn intieme, 
raadselachtige werken uit de vroege jaren negentig en zijn recente 
grootschalige, historische geïnspireerde tableaus. 
De tentoonstelling stippelt een chronologisch traject uit dat meer dan 
dertig jaar omspant langs meer dan tachtig doeken van zijn hand. 
Van Imschoot behoort tot een generatie kunstenaars die in de loop 
van de jaren ’90 de basis legden voor kritische waardering van de 
figuratieve schilderkunst. 
 
Hedendaagse onderwerpen zoals gender, identiteit, oorlog en vrede 
bekijkt hij vanuit inspiratiebronnen zoals de Hollandse 17e eeuw, 
Tintoretto, Caravaggio en vooral Édouard Manet. 

 

 
Behalve de klassieke geschiedenis van de westerse 
schilderkunst dienen ook de film en de literatuur als belangrijke 
pijlers in Van Imschoots creatieve universum. Door ook hieraan 
aandacht te besteden ambieert de tentoonstelling de wereld van 
Jan Van Imschoot tot leven te brengen. “En aan die wereld 
komt, zoals de titel van de expo doet vermoeden, nog lang geen 
einde.”  

Karlo Kacharava / Sentimental Traveller Europalia Georgia 
 
Karlo Kacharava (°1964-1994) is een van de meest invloedrijke 
culturele figuren van Georgië van eind 20e eeuw. 
Dit is de eerste solotentoonstelling van de kunstenaar in een 
museum buiten Georgië. 
Het afbeelden van menselijke figuren, citaten en opdrachten, 
verhalen, familiale verhoudingen, stadstaferelen, landschappen, 
zinspelingen en poëzie, vormen slechts een greep uit de 
uiteenlopende thema’s waarin hij zich doorheen zijn carrière 
verdiepte. 
De tentoonstelling omvat een ruime selectie van schilderijen, en 
werken op papier, aangevuld met foto’s die tijdgenoot en vriend 
kunstenaar Guram Tsbakhavili van hem maakte. De visuele reis 
wordt verrijkt met archiefmateriaal, waaronder een documentaire 
film van Karlo Kacharava. 
 
Sentimental Traveller traceert het reislustige leven van Karlo 
Kacharava, dat hem langs steden als Tbilisi, Keulen, Madrid, 
Parijs, Berlijn en Moskou bracht. 
 

 
 
PRAKTISCH: 
Wie graag deelneemt (beperkt tot 30 personen) mailt zo snel mogelijk naar 
betaalvmk@gmail.com met vermelding “naam deelnemer(s) uitstap 
S.M.A.K. 25 februari” 
Pas na ontvangst van een positief antwoord stort u binnen de drie  
werkdagen 38 of 25 euro pp (indien museumpas) op BE97 4600 1781 0149  
Uw inschrijving wordt gevalideerd na registratie van uw betaling.  

 



 

DINSDAG 16 JANUARI  
Nieuwjaarslezing van de Kortrijkse erfgoedverenigingen: 
Middeleeuwse medemensen, de clichés over de donkere 
eeuwen voorbij - Dr. Jonas Roelens 
 
‘Middeleeuws’. Zelden wordt een term zo misbruikt. Iedereen 
begrijpt meteen wat je bedoelt: achterhaald, primitief, barbaars, 
mensonterend.  
Dat zijn de middeleeuwen in de populaire verbeelding. Een periode 
waarin iedereen stinkt, angst en bijgeloof heerst, vrouwen niks te 
zeggen hebben, en je voor een akkefietje aan de galg hangt.  
Maar waar komen die clichés vandaan? Waarom zijn ze zo 
hardnekkig?  
En hoe zat het dan écht met die middeleeuwse toestanden? In deze 
lezing laat dr. Jonas Roelens je kennismaken met echte 
middeleeuwse mensen, voorbij de clichés. Middeleeuwers die veel 
meer met ons gemeen hebben dan je zou denken. 
 
19:00 - Muziekcentrum - Conservatoriumplein 
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen vóór 5 januari op musea@kortrijk.be  
Toegang 5 euro, aan de ingang te betalen. 

 
 
ZONDAG 7 APRIL  
Oude meesters in de Kortrijkse museumcollectie - Dr. Oliver Kik  
 
De collectie schilderijen bevat ca 135 items uit de periode 1500-1800.  
De kwaliteit van deze stukken is erg ongelijk. Sommige stukken 
kregen in het verleden weinig aandacht (en niet altijd de nodige zorg). 
Oliver Kik, expert van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 
nam deze collectie recent onder de loep en toetste deze aan een 
aantal waarderingscriteria.  
Hetzelfde gebeurde voor de collectie grafiek (45 items). De bedoeling 
is om na te gaan over  welke kwalitatieve stukken we beschikken, 
kunsthistorisch waardevol en voor de collectie belangrijk, en hoe die 
thematische en inhoudelijk inzetbaar zijn. De waardering helpt ons 
om een lijst van te restaureren werken op te maken. Tenslotte wordt 
er ook nagedacht over topstukkendossiers en verder onderzoek.   
 
10:30 - Dakcafé Stadhuis - Papenstraat 
Organisatie Vrienden van de Musea 
Toegang 5 euro, inclusief drankje achteraf. 

Zeefdruk ‘Zeven bruggen in Kortrijk’ van Ever Meulen - 50 euro. 
Portfolio met tien illustraties van Klaas Verplancke - 50 euro. 
Tafellaken in Kortrijks Damast van Mees & Biasino, 176 x 336 cm 
- 160 euro. 
Onlangs kreeg u hierover een afzonderlijke mail met meer details. 
Te bestellen op vriendenvandemusea@gmail.com. Op is op.
 

 

 

  

Ongetwijfeld kent u iemand die, net als u, geïnteresseerd is in 
kunst en erfgoed. Wij schenken die persoon graag GRATIS onze 
eerste NIEUWSBRIEF van 2024 in uw naam. 
Wij zijn ervan overtuigd dat onze kwalitatieve en gevarieerde 
inhoud over musea, tentoonstellingen, uitstappen, voordrachten, 
kunstwerken en ander erfgoednieuws de gelukkige zal boeien.  
Mail ons naam en adres en wij sturen hem of haar een 
vrijblijvende kennismaking met de Vrienden van de Musea van 
Kortrijk in uw naam. 
Wellicht maken wij op die manier kennis met een nieuwe Vriend 
die onze missie mee wil steunen. 
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